
Overweging – feest van de Geboorte van Johannes de Doper 
   Lezingen: Jesaja 49,1-6 en Lucas 1,57-66.80 
 
 
Al direct na de geboorte van Johannes de Doper werd duidelijk dat we te maken 
zouden krijgen met een bijzondere man. Toen ontstond er namelijk een discussie 
over hoe het kleine kindje zou heten. U hoorde het in het evangelie. Zijn familie vond 
dat men hem naar zijn vader moest noemen: ‘Zacharias’. Zijn moeder was het daar 
uitdrukkelijk niet mee eens: ‘Het kindje moet Johannes heten’. De familie weer: ‘Er is 
in onze familie niemand die zo heet’. Zijn vader, die een tijdje niet had kunnen 
praten, maakte daarop een eind aan de onenigheid en schreef op een papiertje: 
‘Johannes zal hij heten’. Dat de evangelist Lucas deze discussie over de naam van 
de kleine Johannes zo duidelijk en uitdrukkelijk beschrijft, - dat duidt er op dat hij ons 
als het ware waarschuwt: let op! De naam van de kleine is niet zomaar een naam. 
Die naam, Johannes, betekent namelijk: ‘God is genadig’. En dat blijkt ook wel in zijn 
latere leven. Want we horen Jezus in het evangelie van Mattheus op een bepaald 
moment zeggen: 'Waarom zijn jullie eigenlijk Johannes gaan opzoeken toen hij daar 
in de woestijn verbleef? Om een profeet te zien? Ja, zeg ik jullie, zelfs meer dan een 
profeet. Ik verzeker jullie: onder de mensen is er niemand opgestaan die groter is 
dan Johannes de Doper'.  
 
Jezus zei dat wel, maar eigenlijk hoorde Johannes zulke dingen liever niet. ‘Mijn 
persoon is niet zo belangrijk’, zei hij eens. ‘Nee. Na mij komt iemand die veel 
krachtiger is dan ik. Ik doop u met water, maar hij’, en Johannes bedoelde toen 
Jezus, ‘zal u dopen met heilige Geest en vuur’.  
 
Iemand uit onze tijd die mij aan Johannes doet denken is paus Franciscus. Onze 
paus brengt bij zijn bezoeken overal ter wereld  
veel mensen op de been, - net zoals Johannes indertijd. Maar wat het evangelie over 
Johannes schrijft, dat kun je ook van de paus zeggen: hij wijst altijd van zich af; hij 
wijst steeds weer naar Jezus, naar wat Jezus zei en deed. Johannes deed dat 
consequent. Paus Franciscus doet het ook. En daarin zijn beiden een uitdaging én 
een uitnodiging. Voor ons allemaal, voor ieder van ons die zich gelovig noemt, - voor 
ons allemaal geldt wat voor Johannes gold: het gaat erom hoe wij hier en nu Jezus 
navolgen.  
Gods-dienst, God dienen is niet iets zweverigs voor vrome mensen; God dien je het 
beste in jouw leven van alledag, dat is de boodschap van Johannes de Doper. Een 
simpele boodschap die veel te denken geeft.  
 
Pastor Ben Wolbers o.carm., pastor-teamleider 
 


